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ARV Z0 WERD ROBERT KIZEN HELEMAAL ZEN

‘Ik wilde

altijd de

beste zijn’

Robert van Gemert werd Robert Kizen. De
nieuwe achternaam kreeg hij van zijn Zen-
leraar, nadat hij de boeddhistische gelofte
had afgelegd. En die relaxte Robert heeft
nu een Zen-school in Bergen op Zoom. ,Er
is niks zweverigs aan.”

Ben van den Aarssen

Bergen op Zoom

n het hier en nu leven. Volledig

opgaan in wat je doet. Het lijkt

zo simpel, dat is het niet. Ook

Kizen heeft het moeten leren.

Mediterend op een kussentje.
Tijdens retraites waarop je een speld
kon horen vallen. Jaren aan een
stuk. Totdat de inzichten kwamen.
En hij ontdekte hoezeer ook hij ge-
vangen zat in eigen gedragspatronen.
,lk wilde altijd de beste zijn, veel
geld verdienen, iets betekenen in de
ogen van anderen.”

Onderhuids was er altijd al het ge-
voel dat het anders moest. Maar er
werkelijk de vinger opleggen, dat was
iets anders. Kizen had af te rekenen
met van alles en nog wat. ,,De schei-
ding van mijn ouders op jonge leef-
tijd, ik ben een tijd depressief ge-
weest en had een burn-out.”

Aandacht voor je adem

De eenvoud van Zen heeft hem altijd
aangesproken. ,,Zitten in de juiste
houding. Aandacht richten op je
adem. Kijken hoe de gedachten voor-
bij komen. Niet oordelen of analyse-
ren. Stil zijn.”

In Ont-Moet, het Centrum voor
Aandacht en Bewustzijn in Bergen
op Zoom, zit Kizen helemaal op zijn
plek. Hij heeft er zijn eigen Zendo
voor meditatielessen en een ruimte
voor één-op-één gesprekken, de zo-
geheten Dokusan. De Zen-school is
helemaal ingericht in Japanse sfeer
en telt circa vijftig actieve leerlingen.
Sommigen blijven een jaar. Anderen
komen er vanaf het begin. ,,Je maakt
elkaars ontwikkeling mee.”

Tot voor kort combineerde Kizen
hetlesgeven in zijn Zendo met het
leiding geven aan twee bedrijven:
een twaalfjaar geleden door hem op-
gericht kennisdelingsplatform en een
interim-adviesbureau voor organisa-
ties. Hij is blij dat hij nu zijn handen
helemaal vrij heeft voor Zen. ,,Na-
tuurlijk is het een sprong in het
diepe.”

De verkoop van beide bedrijven
heeft hem niet ineens tot miljonair
gemaakt. ,,Het waren geen geldma-
chines. Ik heb mijn investeringen er-
uit kunnen halen.” De bedrijfsover-
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dracht is uiterst zorgvuldig gebeurd.
,Jk wilde de beste keuze voor mijn
personeel en de klanten maken. Ik
ben er naar iedereen ook altijd heel
transparant en open over geweest.”

Niet meteeninde
actiemodus

Kizen heeft de tijd genomen om te
ontdekken hoe het verder moest.
,Van alleen de lessen kun je niet le-
ven.” Sinds een halfjaar weet hij
welke kant hij met de school op wil.
Met dat inzicht is hij niet meteen vol-
uit aan de slag gegaan. Een bewuste
keuze. , Ik wilde niet meteen in de
actiemodus schieten. Dat heb ik mijn
hele leven al gedaan.”

Na de zomer gaat Kizen werk ma-
ken van de uitbouw van zijn school
en wil hij, naast de meditatielessen,
Zen-technieken inzetten voor bedrij-
ven en organisaties. ,,Jk heb geen mo-
del of vaste aanpak. Wel heb ik voel-
horens die snel registreren wat er in
een team aan de hand is.”

In de voorbije maanden heeft hij
voorzichtig al wat workshops en me-
ditatiesessies voor de zakelijke doel-
groep georganiseerd. Kizen heeft bij-
zondere dingen zien gebeuren. ,,Ik
heb keiharde financiéle jongens
spontaan zien breken, nog voordat er
een woord gezegd werd. De stilte van
de Zendo doet wat met een mens. Er
is niks meer om je achter te verschui-
len. Geen beeldscherm, bureau of po-
werpointpresentatie.”

Met zijn eigen cursisten verlaat Ki-
zen soms ook de gebaande paden.

A Robert Kizen heeft
een Zen-school. ,,Je
maakt elkaars ontwik-
keling mee.” Foto Tonny
PRESSER/PIX4PROFS

Natuurlijkis
heteensprong
inhetdiepe

- Robert Kize,
Zen-leraar

en boomgaard van het familiebedrijf
FrankenFruit. Werken in de natuur is
Zen in optima forma. ,,Je gaat hele-
maal op in wat je doet en verliest elk
besefvan tijd. Lichaam en geest zijn
helemaal in balans.”

Kizen heeft ook cursisten die op-
krabbelen na een moeilijke fase in
hun leven. Voor hen is het vrijwilli-
gerswerk in de boomgaarden meteen
een opstapje naar een reguliere baan.
,,Ze leren weer afspraken te maken,
discipline en al het andere wat nodig
is om zich in de maatschappij
staande te houden.”

Geleerd omte frezen
Zelfleert Kizen in het fruitbedrijf
ook elke dag bij. ,,Ik kan ondertussen
elk soort tractor besturen en onder-
houden. Ik heb geleerd om te frezen
en te snoeien. Pas nog heb ik kersen-
takken voorzichtig leren buigen, zo-

dat de bomen meer fruit gaan dragen.

Het is een werkje waar je al je aan-
dacht bij nodig hebt, helemaal Zen.”
Naast de uren in de Zendo, sport

Kizen veel en koestert hij als hardlo-
per zijn Vibram Fivefingers, een ge-
patenteerde loopschoen. ,,Alsof je op
blote voeten loopt.” Het is een vorm
van barefoot running, zonder dat je
bang hoeft te zijn om je voeten open
te halen aan scherpe voorwerpen of
je tenen te stoten. ,,De hele loophou-
ding is ook anders. Het lichaam be-
weegt veel meer naar voren, van je
tenen tot je kruin.”

Nooit meer blessures
Volgens Kizen ontstaat er op die ma-
nier een veel natuurlijker tred, met
alle positieve effecten op de gezond-
heid van dien. ,,Jk heb nooit last meer
van blessures.”

Aan de horizon wacht hem een an-
dere uitdaging: de 1400 kilometer
lange Shikoku-tempelwandeling in
Japan, in het voetspoor van de grote
meester Kukai. ,,Een traditionele
wandeling die je doet met stok, stro-
hoed en speciaal gewaad. Het is een
van de weinige cirkelvormige pelgri-
mages ter wereld en voert langs 88
heilige tempels.”



